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Licht, lucht en warmte

In het voorbijgaan blijft de blik als vanzelf hangen aan het charmante witte kerkje in de bocht van
de Groot Hertoginnelaan. Stiekem zelfs al eens binnengeglipt toen kerkgangers het pand verlieten.
Begin december wordt het zicht gedurende een week of twee ontnomen door een enorme bus van

KIPP Woningrenovatie voor de deur. De redactie wil er het hare van weten.

Er wordt niet gesloopt gelukkig, er
wordt opgeknapt. We maken kennis
met de nieuwe priester van de
Christengemeenschap, Mathi van der
Duijs. Na achttien jaar een standplaats
in Zwitserland te hebben bekleed, is
Mathi terug in Nederland. Per 1 januari
betrekken hij en zijn vrouw de woning
op de bovenste verdieping. Hun beide
kinderen van 18 en 21 jaar twijfelen
nog. Opgegroeid en gewend aan het
leven in Zwitserland is de stap groot,
het Nederlandse klimaat niet erg
aanlokkelijk evenmin als de donkere,
wat naargeestige woning op de
bovenetage.

Mathi leidt ons langs alle ruimtes in
het kerkgebouw en toont de vocht- en
schimmelplekken die moeten worden

"Opener

naar de

buurt-
gemeenschap"

Wie meer wil weten,

raadpleeg de website:

www.christengemeenschap.nl

in 't Lopend Vuurtje verscheen
in de rubriek Plekken van
Bezinning in 2016 een bijdrage
over de Thomaskerk van de
Christengemeenschap, na te
lezen op de website van het

Bewonersoverleg.

aangepakt. Daarnaast zijn er wensen.
Bij de renovatie in 1982 stonden
functionaliteit en wensen van de
leden voorop. Die hebben het kerkje
onderverdeeld in krappe, donkere
ruimtes zonder buitenlicht, veelal met
een trapje aan elkaar verbonden. Dat
laatste is problematisch voor met name
de wat oudere kerkgangers.

Het huidige renovatieplan zal de
vochtproblematiek aanpakken en de
vertrekken lichter en toegankelijker
maken. Muurdoorbraken gaan zorgen
voor ruimere vertrekken, raamkozijnen
zullen worden toegevoegd. “Licht,
lucht en warmte, opener naar de
buurtgemeenschap”, aldus Mathi. De

financién zijn nog niet rond maar daar

wordt hard aan gewerkt.

Op de zolderverdieping aangekomen
treffen we de mannen van de bus, alle
gereedschap in mobiele units onder
handbereik. Hier wordt hard gewerkt, de
gladgestucte wanden zijn wit geverfd, de
badruimte is vernieuwd en de slaapkamers
ogen fris. Hier heeft het licht, de lucht en
de warmte al zijn intrede gedaan. Nog
even en de meubels kunnen erin. Zal dit
de kinderen van het echtpaar Van der Duijs
verleiden om toch de overstap te maken?
De redactie wenst Mathi van der Duijs een
fijne tijd bij deze sympathieke geloofsge-
meenschap, waarin dogma’s ontbreken en
religie, wetenschap en kunst gelijkwaardig
in onderlinge verdraagzaamheid zijn
verbonden.

Kitty Bos
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